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Liederen voor zondag 28 april 2024

PSALM 25

1

Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,

mag gelovig U verwachten.

2

Here, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,

'k blijf U al den dag verwachten.

GEZANG 473

1

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

2

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

Blad 1



4

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

10

Neem ook mijne liefde, Heer,

'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

Hemelhoog 401 / Opwekking 705

Aan de maaltijd wordt het stil,

als de meester knielen wil,

en vol liefde als een knecht,

elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-
Toon mijn liefde, aan de ander

dien de ander, zo heb |k ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,

als wij doen wat Jezus wil

en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-

Zo heb ik ook jou liefgehad
Zo heb ik ook jou liefgehad
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Hemelhoog 708 / Lied 402

1

Toen ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht?
Waar was jij?

Refrein:

En Ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij?

2

Ik was naakt en had geen geld,
waar was jij? Waar was jij?

Ik was naakt en had geen geld,
waar was jij?

Refrein

3)

Ik was ziek en vroeg om hulp,
waar was jij? Waar was jij?

Ik was ziek en vroeg om hulp,
waar was jij?

Refrein

6

Overal waar jij zult zijn,

zal Ik zijn, zal Ik zijn.

Overal waar jij zult zijn,

zal Ik zijn, zal Ik zijn.

Refrein

Blad 3



GEZANG 341

1

Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.
2

Nu ik U heb gegeven

mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

GEZANG 481

1

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

2

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.
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GEZANG 411

1

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje
heb ik altijd geéerd.

6

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.
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