
Liederen voor zondag 31 maart 2024 (1e Paasdag)

HEMELHOOG 169 / LIED 122
1
  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
  die galmt door gans Jeruzalem; 
  een heerlijk morgenlicht breekt aan:
  de Zoon van God is opgestaan!
2
  Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
  Hij overwon, die sterke Held,
  Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
  want Hij is God, bekleed met macht!
3
  Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
  want alles, alles is voldaan;
  wie in geloof op Jezus ziet,
  die vreest voor dood en duivel niet.
4
  Want nu de Heer is opgestaan,
  nu vangt het nieuwe leven aan,
  een leven door zijn dood bereid,
  een leven in zijn heerlijkheid!

GEZANG 221
1
  Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
  morgen der verrijzenis,
  bij wiens licht de macht der hel verslagen
  en de dood vernietigd is!
  Here Jezus, trooster aller smarten,
  zon der wereld, schijn in onze harten,
  deel ons zelf de voorsmaak mee
  van der zaal'gen sabbathsvree!
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3
  In uw hoede zijn wij wel geborgen,
  en schoon eerlang 't oog ons breek',
  open gaat het op de grote morgen
  na deez' aardse lijdensweek.
  Welk een dag der ruste zal dat wezen,
  als we onsterf'lijk, uit de dood verrezen,
  knielen voor uw dankaltaar!
  Amen, Jezus, maak het waar!

PSALM 27
1
  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
  Waar is het duister dat mij onheil baart?
  Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
  in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
  Of zich de boosheid tegen mij verbindt
  en op mij loert opdat zij mij verslindt,
  ik ken geen angst voor nood en overval:
  het is de Heer die mij behouden zal!
7
  O als ik niet met opgeheven hoofde
  zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
  O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
  dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
  Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
  Hij is getrouw, de bron van alle goed!
  Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
  wacht op den Heer en houd u onversaagd.

HEMELHOOG 202: Uw genade is mij genoeg
1
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
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2
Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'. 
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
3
In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.
4
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg
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GEZANG 215
1
Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!
2
Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!
3
Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer,
halleluja! 
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Met vallen en opstaan.
1
Hij struikelt achter Jezus aan.
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,
hij weet dat hij Jezus volgen moet.
2
Hij zegt; maar U bent toch Gods zoon!
U moet geen kruis, U moet een kroon!
Ik laat U niet alleen, ik zweer
dat ik voor U zal vechten Heer.
3
Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:
een open graf. Want Jezus heeft
de dood verslagen en Hij leeft! 

HEMELHOOG 177 Heer, ik prijs uw grote Naam.
1
Heer, ik prijs uw grote Naam.
Heel mijn hart wil ik u geven.
Want u bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven
Refrein:
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn
Van de stal naar het kruis
droeg u mijn pijn;
van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote Naam. 
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HEMELHOOG 200 / LIED 132
1
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie,
nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
2
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen
in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

3
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen,
die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
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